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AUF EIN WORT...

Wer den Bericht von H. U. Neuman auf unserem Internetforum gelesen und die Mel-
dungen in den Oldtimermedien verfolgt hat, wird mitbekommen haben, da® dem Dach-
verband der deutschen Oldtimerszene, dem DEUVET, das Stimmrecht im intematio-
nalen Verband FIVA, zu Gunsten des ADAC entzogen worden ist. Diese , kalte Uber-
nahme" ist nach Art des Raubtierkapitalismus mit Heuschreckenmentalitit, unter Aus-
schiuR des DEUVET, ,ausgekiingelt" worden; dies entspricht dem Fehlen jeglichen
Demokratieverstandnisses !

Wenn die Satzung, eines Vereins, Institution, oder das Verhalten nicht rechtskonform
mit den Vereinsgesetzen ist, deren Grundlage unser demokratisches Grundgesetz ist,
wird die Zulassung verweigert, bzw. wieder entzogen. Gilt das nur noch fir ,normale
Vereine' ?

Die gednderte Vertretung in der FIVA wurde der Oldtimerszene, in diktatorischer Ma-
Der Vorschlag des DEUVET, eine demokratische Entscheidung herbeizufuhren, wurde
abgelehnt. Nach Riicksprache mit den Klubs hat darauf hin der DEUVET die Mitglied-
schaft in der FIVA zu Recht gekiindigt. Da von der FIVA in der Vergangenheit ohnehin
nicht viel verniinfiges geleistet worden ist, kénnen die FIVA-Beitrdge hier im Lande
besser verwendet werden. Ohne den DEUVET hétte die Oldtimerszene keine gemein-
same Stimme und Lobby gehabt und es gédbe auch kein 07-er Kennzeichen, kein H-
Kennzeichen und auch nicht die SteuerermaRigung fir Oldtimer.

Ware es vor Jahren nach dem ADAC gegangen, gdbe es Heute keine Oldtimer mehr,
denn er wollte alle alten Autos verschrotten lassen, um den Neuwagenkauf anzukur-
bein..Man hat also den Bock zum Gariner gemacht, denn er fihit sich nach eigener
Aussage mit der Neuwagenindustrie eng verbunden. Es bestehen also reine Marktwirt-

schaftliche Interessen. Aus dem Saulus ist also kein Paulus zu Gunsten der Oldtimer

geworden. Bei der weit (berwiegenden groRen Anzahl der Neuwagenmitglieder waren
dann auch noch Interessenkonflikte vorprogrammiert.

Der ADAC ist ein riesiges Wirtschaftsunternehmen geworden, derGesmaﬂsmige
auch unter anderen Namen betreibt. Der Pannendienst hat da nur noch einen kleinen
Anteil. Nach eigener Aussage will er seine Mitgliederzahl drastisch erhéhen. Es gibt
schon zu denken, daR er plétzlich an der Oldtimerszene Interesse hat, seit es publik
geworden ist, daR sich auch ein Wirtschaftszweig durch die Oldieszene gebildet hat.
Viele Oldtimerveranstaltungen werden mittlerweile vom ADAC gegen Teilnehmerge-
biihr betrieben. Ich bin vor einiger Zeit mit dem K70 zu einer Oldtimerveranstaltung ge-
fahren, dort angekommen, waren alle Parkmdglichkeiten abgespert. Man wurde extra
iber einen engen Waldweg auf eine Wiese gelotst, dort konnten wir ihn hinstellen. Als
wir spater wieder fahren wollten, trafen wir an der Ausfahrt auf eine Spermre, die erst
nach Zahlen einer Gebiihr gedfinet wurde. Eine miese Abzocke! Erst im nachhinein ha-
ben wir erfahren, dal das eine ADAC-Veranstaltung war. Solche Veranstaltungen sind
seitdemn fUr mich passe.

Mit , kalten Ubemahmen" und dhnlichen Praktiken macht man sich keine Freunde, dies
hat auch die positive Reaktion fir den DEUVET in der Oldtimerszene gezeigt. Man halt
jetzt noch besser zusammen. JB.









AVONTUUR IN ROUBAIX/MERCI a NOTRES AMIS DU K70.

Op uitnodiging van onze Franse afdeling reden wij in onze dankzij Siemon weer mooi
startende K70 op zaterdag in goed drie uur naar de Franse grens. Daarvandaan was het nog
een klein half uurtje naar de wielerbaan in Roubaix, als we het in 1 keer goed hadden gedaan
tenminste. De hoeveelheid afslagen met (onder meer eq gedeelien van) Roubaix erop bleck
groter dan wat we hadden gedacht, zodat we prompt een verkeerde namen.

In zo’n geval is het meestal het beste om meteen om te keren en weer de snelweg op te rijden.
Wat wij niet deden. Na het vruchteloos bestuderen van de aangetroffen lokale plattegrond
(hierop heel veel info maar geen pijltje met “vous etes ici” of icts vergelijkbaars), zetten wij
koers naar het centrum. Daar aangekomen was het nogal rommelig en druk. Wij slaagden er
toch in om onze K70 te parkeren op een pleintje voor de lokale VVV. Wij werden op de enige
lege parkeerplaats attent gemaakt door een Roemeense zwerver, die meteen maar zijn
levensverhaal begon te vertellen toen bleek dat wij, omdat wij er 3 keer zijn geweest, het
Roemeens enigszins machtig zijn. Na de man te hebben afgeschud betraden wij de lokale
VVV, waar ons Frans toereikend bleek om een wel te begrijpen plattegrond en de weg naar de
wielerbaan te vragen en uitgelegd krijgen.

Het was dus helemaal aan de andere kant van Roubaix. Op deze manier kwamen wij wat later
dan gepland aan bij de wielerbaan. In 4 talen werden wij verwelkomd en het was meteen
duidelijk: we moesten ons gaan melden bij de organisatie om tegen inlevering van onze
inschrijfkaart een mooie plastic plaquette op te halen. Onderweg daarheen bleek dat er een
nog veel mooiere prijs behaald kon worden. Het bleck mogelijk en zelfs echt de bedoeling om
het circuit te betreden met de K70! Dat stond wel in de vitnodiging maar hadden we maar half
serieus genomen omdat het een wielerbaan is, en die zouden ze toch niet zomaar onder de olie
laten spatien door een stelletje oude auto’s, zelfs niet in noord Frankrijk?

Wel dus, en wij wisten niet hoe
snel we in de rij moesten gaan
staan om erop te mogen. Na vijf
minuten langzaam opschuiven
kwamen we bij een mevrouw die
erg veel zei in erg snel Frans. Wij
maakten hieruit op dat het vooral
de man 10 meter verder was waar
we op moesten letten. Die zou ons
namelijk met behulp van een viag
de baan op laten. Maar eerst
moesten we even een contract
invullen en onderiekenen waarin
(naar wij aannemen) stond dat wij
geheel voor eigen risico en alleen op onze eigen verantwoording het circuit op zouden gaan.

Na deze formaliteit bleek dat er ook mensen zich bij de organisatie konden melden die zelf
geen auto hadden maar wel graag een rondje wilden meerijden. Dus vroeg men ons of het
mogelijk was dat wij twee Franse bejaarden zouden meenemen het circuit op. Hoe meer
zielen hoe meer vreugd, dus zeiden wij “mais oui, pas de probleme™ en zij stapten achterin.



Zo reden wij op naar de man met de vlag. Die zei tegen ons dat we moesten wachten op zijn
teken en begon toch meteen al te zwaaien met zijn viag. dus daar gingen we. Van tevoren had
iemand mij al uitgelegd dat het een kwestie was van de juiste snelheid maken voordat de
bocht eraan kwam, waarbij hij als juiste snelheid 80 km/uur noemde. Dus het gas erop en
opschakelen. 75 pk met 4 man erin is niet zo heel veel, dus nog meer gas, waarna we vlak
voor de bocht inderdaad zo’n 80 reden. Op uﬁ}hrh.mmuutehjﬂmdmcha]gmw
90 is. Wow, dat bleek toch echt behoorlijk hard, je hangt helemaal tegen de schuine
mluwﬂmmwmmnoﬁenmhmgofomMgmm
die bocht. GEWELDIG!!!. "3 x-*'?"' :
Nooit gedacht nog eens als
coureur in een klassickerrace
deel te nemen en nu was het
opeens zover! Wij liepen hard
_ in op een slap geveerde en dus
hellende Citroen DS,
- maar inhalen leek toch wat te
M&Bmwmdem
van het gas. Gelukkig verliet de
slome duikelaar direct na de
bocht de baan, zodat we weer
door konden. Het volgende
rondje ontdekten we
enthousiaste K70 rijders op de
tribunes, zij juichten ons toe.
Na nog een paar rondes was het mooi geweest en verlieten we de baan, een onvergetelijke
ervaring rijker.

Een Frans treffen is niet compleet zonder een bezoek aan een drankproductiegelegenheid dus
reden we in konvooi naar een jeneverstokerij. Onderweg brak de stoet meermaals, en op een
gegeven moment zelfs definitief, maar de enkelingen die het contact hadden verloren werden
met behulp van de mobiele telefoon alsnog naar de juiste plaats geloodst. Daar kregen we een
rondleiding in het Nederlands, een mooie service aan ons niet zo heel goed Franssprekenden.
Nadat het graan gemalen is wordt het in diverse etappes bewerkt, gekookt en gestookt.
Uiteindelijk maakt men er diverse soorten jenever van, traditioneel, extra sterk of met
fruitsmaken tot zelfs viooltjesjenever aan toe. De rondleiding eindigde met een proeverij,
waarbij bleek dat men ook een vorm van whisky maakie en dat de vioolijesjenever verrassend
goed smaakte, net als de perenvariant.

Vervolgens ging het weer in optocht naar de herberg waar we twee jaar geleden ook al
gebruik van hadden gemaakt. Die zag er nog precies hetzelfde uit, met dit verschil dat wij
deze keer de grootste tweepersoonskamer ooit kregen toebedeeld. Het eten was weer
fantastisch voorbereid en smaakte weer prima, net als de begeleidende witte en rode wijn. In
een korte toespraak heeft Pim de organisatie bedankt en in 1 moeite door Piet Hasper
gefeliciteerd omdat hij om 12 uur jarig zou gaan worden.



's Ochtends wachtte de
hel van het noorden. 5
stroken kasseien moesten
worden bedwongen en bij
clke strook trilde er meer
mee. Niettemin bleek dat
de K70 bijzonder goed
geschikt is voor dit soort
rampzalige wegen, want
de ook meerijdende
moderne auto’s hadden
veel meer problemen om
vooruit te komen dan
onze soepel geveerde en
hoog op de wielen
staande superauto. Omdat
iedereen wel vond dat we na 4 stroken voldoende door elkaar waren gerammeld en de rijtoer
lang genoeg was geweest werd de 5° strook kasseien gelaten voor wat hij was.

TS 1t slot van het weekend wachtte nog het
mijnbouwmuseum.

Hier werd overtuigend gesimuleerd dat we 800 meter onder
de grond zaten, compleet met een neplift naar beneden. Pas
bij het uit de “mijnschacht™ naar buiten komen bleek dat we
al die tijd gewoon op ongeveer begane grondniveau waren
geweest en dat alles was nagebouwd. Met een tikje bekocht
gevoel over dit bedrog namen we afscheid en reden weer
naar NL. :

Leve de jarige!

Merci beaucoup a organisation et au revoir en Zeeland.

Serge et Anne


















